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Ben ik bereid om te ontvangen?
door Arie van der Stoep

Ik heb een vraag! In hoeverre ben ik bereid om van God te ontvangen wat Hij voor mij bestemd

heeft?

Dat lijkt een overbodige vraag. Maar er zit meer aan vast!

Acht ik namelijk datgene wat van God is - het leven uit Hem, het kennen van zijn wil en het deelhebben

aan zijn Koninkrijk - acht ik dat zo groot en zo belangrijk, dat ik bereid ben om daarvoor bijvoorbeeld

te vasten? Ben ik bereid om mijzelf daarvoor te verloochenen, mijzelf dingen te ontzeggen? Daarvoor

dingen te laten of ze juist te doen? Om daarvoor te lijden?

Nieuwe wegen

Ook Jezus heeft zichzelf ‘ontledigd’. Dat wil zeggen dat Hij al zijn persoonlijke ambities en verlangens

heeft opgegeven. (1) Er was één ding dat Hij wilde bereiken, van zijn Vader wilde ontvangen, al kostte

Hem dat alles: de vreugde welke voor Hem lag. Dat is: de heerlijkheid die God voor Hem had bestemd,

de vreugde van het volkomen één zijn met de Vader. Tot in eeuwigheid! En het dus met Hem delen in

de troon. (2)

Daarvoor gaf Hij alles op. Ook de heerlijkheid die Hij eerder al had gekend, toen Hij nog in de hemel

was! Daarvoor was Hij bereid om naar de aarde te gaan, te lijden, te sterven. (3) Maar ook weer op te

staan.

In hoeverre ben ik bereid om Hem daarin te volgen, Gods weg voor mij te gaan en een discipel van

Jezus te zijn? (4) In hoeverre ben ik bereid om mijn leven te veranderen en te laten veranderen? Om wat

achter mij ligt, daadwerkelijk achter mij te laten en zo nodig nieuwe wegen te gaan, wegen die Hij

wijst? Wil ik werkelijk van God ontvangen wat Hij voor mij heeft bestemd? (5)

Wat zal ik doen?

Want Hij heeft mij datgene in het vooruitzicht gesteld, wat Hij aan Jezus gaf: te zitten met Hem in de

troon, heerlijkheid! (6)

Geloof ik dat God mij dit wil geven, dat Hij het allerbeste en allermooiste voor mij heeft bestemd? Dat

Hij het goede voor mij zoekt? (7) Dat Hij gericht is op mijn heil? En dat daaraan alles zal meewerken?

Als dat zo is - als ik dat geloof - zal ik dan ook niet alles daarvoor aan Hem geven? Mijzelf aan Hem

geven?

Hij staat daar en wacht op mij: De Meester is daar, en Hij roept u. (8) Wat zal ik doen? 

Uit de Bijbel:

(1) Filippenzen 2:5+7a.

Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die ... zichzelf ontledigd heeft, ... (= die alles

wat van Hem en voor Hem bestemd was, heeft opgegeven - AvdS).



(2) Hebreeën 12:2.

... Jezus, die - om de vreugde, welke vóór Hem lag - het kruis op zich genomen heeft, de schande niet

achtende, en (nu) gezeten is aan de rechterzijde van de troon van God.

(3) Filippenzen 2:6-8.

(Christus Jezus,) die, in de gestalte van God zijnde (= die, hoewel Hij deel uitmaakte van Gods wezen -

AvdS), het aan God gelijk zijn niet als een roof heeft geacht (= die het aan God gelijk zijn niet koste wat

kost, heeft vastgehouden - AvdS), maar zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht

heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk is geworden. En zo, als mens, heeft Hij zich vernederd en is

gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood aan het kruis.

(4) Lucas 18:22c.

(Jezus zei tot hem:) ... kom hier, volg Mij.

(5) Lucas 22:29.

En Ik beschik u (= Ik bestem voor u - AvdS) het Koninkrijk, gelijk mijn Vader het Mij beschikt heeft.

(6) Openbaring 3:21.

Wie overwint (= wie volhardt in het geloof in Mij - AvdS), hem zal Ik geven met Mij (= met Jezus - AvdS)

te zitten op mijn troon, ...

    Romeinen 8:17b.

Indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.

(7) Psalm 138:8.

De HEER zal het voor mij voleindigen. O HEER, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid.

(8) Johannes 11:28b (Stat.Vert.).

De Meester is daar, en Hij roept u. 
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